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Hoewel Helmond al lang bestond werd er rond 1920 aan ‘deze’ 

kant van het kanaal nauwelijks gebouwd. Langs het (of zo je 

wilt ‘de’) kanaal stonden er wel een aantal fabrieken en de 

Steenweg kende een aantal woning met winkelnering. Daar 

kwam verandering in toen de familie Wesselman in de jaren 

twintig besloot het kasteel over te doen aan de gemeente 

en ook hun uitgestrekte landerijen in het gebied tussen de 

Mierloseweg en Aarle-Rixtel en tussen Stiphout van het kanaal 

te verkopen.

De grond werd verkaveld ten behoeve van het bouwen van wo-

ningen maar de familie Wesselman stelde strenge eisen om de 

nieuwe buurt een beetje ‘netjes’ houden. De huizen moeten 

veelal ten goede komen aan het leidinggevend personeel van 

de fabrieken en de notabelen van de stad. Er werd ook bepaald 

dat er geen arbeiderswoningen, geen winkels, horeca of fabrie-

ken gevestigd mochten worden.

In de tweede helft van de jaren 20 werd een aanvang gemaakt 

met nieuwe wijk met straatnamen die refereren aan het 

Koningshuis, zoals Emmastaart, Bernhardlaan, Willemstaart, 

Nassaustaart en Julianalaan. De woningen zijn gekenmerkt 

door Oranje pannendaken. De naam van de wijk laat zich 

raden... ‘Oranjebuurt’. Het werd in de volksmond ook wel d’n 

Hirrebult werd genoemd omdat er zoveel heeren woonden.

Wat ging vooraf

‘Het is den kooper verboden… 
anders te bestemmen dan voor het 
bouwen van villa’s met daarbij 
behoorende gebouwen en verdere 

opstallen als: koetsiers/tuinmans of 
chauffeurswoning, stal, remi-
se garage, broeikassen, serres en 
dergelijke, op de gekochte goe-
deren arbeidswoningen te hebben 
of vooromschreven gebouwen als 

zodanig te gebruiken, in de wijk 
eventueel uit te oefenen het kof-

fiehuis, herberg of societeïts bedrijf 
of daarin te drijven een winkel 

of enige fabriek of nijverheids-
zaak , die goederen te bestemmen 

tot bergplaats of opslagplaats van 
koopmanschappen, koopwaren, fa-
brieksafval, grondstoffen, afbraak 
en dergelijke zaken van welke aard 
ook , of op die goederen een fabriek 

of werkplaats te stichten’.

Kaart uit 1901,

bron Kadaster

topotijdreis.nl

Het  
ontstaan 
van  
Carnaval
De eerste carnavaleske 

rituelen stammen al uit 

de tijd van de Romeinen. 

In Griekenland was er een 

feest waarbij de meesters 

zich net zo kleden als hun 

slaven en zo viel er een 

stukje ongelijkheid weg. 

Het vervallen van de ran-

gen en standen door je te 

verkleden en te schminken, 

zien we nog steeds terug 

in het huidige volksfeest 

van verbroedering en zot-

heid. Rond 1600 is in Italië 

het carnaval doorgebroken 

zoals we dat nu kennen, 

de Venetiaanse maskers 

herinneren ons daar 

nog aan. 

Veertig 

dagen voorafgaand aan 

Pasen wilde men uit-

bundig en Bourgondisch 

feesten voor de vastentijd. 

En daar komt dan ook de 

naam Carnaval vandaan, 

‘Carna lavare’ is latijns voor 

‘Vaarwel aan het vlees’. 

100 Jaar geleden was er geen Oranjebuurt laat staan een CV. Maar rond die tijd is 

wel de kiem gelegd voor de huidige club carnavalsvierders. We nemen je mee in 

onze tijdreis.
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In 1929 is tennisclub de Horst gevestigd en verhuisde Sociëteit Gezelligheid als een van de 

oudste Herensociëteiten van Nederland (opgericht in 1871) naar haar huidige locatie aan de 

Bernhardlaan. In deze tijd is er blijkbaar al eens een poging gedaan om een Carnavalsvereni-

ging in Helmond op te richten. Bovenstaand is een foto uit 1931 van een vorstelijk uitgedoste 

Raad van elf te zien.

Oranje 
1946

Oranje 
1936

Oranje 
1931

 v.l.n.r: 

Sjef Martin (banketbakker), Joep van de Kerkhof 

(elektriciën), Henk Koenders (boekhouder), Jules 

Jansen (van restaurant De Beurs), Willy Niemann 

(elektra-firma), Piet Jakobs (vertegenwoordiger 

in levensmiddelen), Jan van Bussel (expediteur), 

Toon Martin (onderwijzer), Frans Hermens (baas 

ijzerfabriek), Joep Gorissen (kapper) en Ties van 

Veghel (baas Hatema).

  

De bestuursleden van de 

Oranjebuurt; secetaris vd 

Burcht (1e hoge hoed rechts) 

en voorzitter Thieu Swinkels (2e 

hoge hoed) met voor hem zonen 

Gerth en Aart.

Bron 

Privécollectie Aart Swinkels

  Rob Swinkels 

(1921 – 1939) 

midden voor de 

mast als kapitein 

tijdens de Oranje 

Buurtvereniging in 

optocht.
Oranje 
1937
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Carnaval werd toen door de Katholieke kerk gezien als heidens feest en werd niet getole-

reerd. De Deken van Helmond heeft daar toen stokje voor gestoken. Het heeft nog lang 

geduurd tot Carnaval in het Helmondse zijn intrede deed want niet alleen vóór maar ook nog 

ver na de oorlog bleef het een taboe. 

In 1932 is het Oranjebuurtcomité opgericht voor nationale feestdagen, buurtjubilea, pries-

terwijdingen en feestelijke gebeurtenissen betreffende het huis van Oranje.

Dat de buurt al snel ging leven zien we aan een foto van een optocht van de Oranjebuurt-

vereniging op Koninginnedag op 31 september 1936 bij het inhalen van Willem van Oranje. 

Een duidelijke voorloper op de Carnavaleske verkleedpartijen, inclusief een praalwagen in de 

vorm van een zeilschip.

1946 Jan I |
 | 1948 Hans
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 | 1950 -54BRIEK

 | 1955 Janus

 | 1957 They

 | 1959 Hannes

Sinds 1945...

v.l.n.r: >
Jef Magis  

Wim Daub 

Oswald Bloemen 

Thieu Swinkels (burgemister  

van dun Hirrenbult) 

Theo Geeris 

Chiel Gondrie 

Prins Jan 1 Otten 

Jan Gemke 

Jos Holtus 

Carel Galjaard 

Richard van de Kimmenade 

Jef Raymakers en  

Chris van Dongen

Vooral in het laatste oorlogsjaar had praktisch ieder gezin de gevaren 

en de lasten van de Duitse bezetting aan den lijve (en vooral de maag!) 

ondervonden. De bevrijding was een sensatie voor de jongeren en een 

opluchting voor de ouderen. In die tijdssfeer ontstond uit het buurt-

comité onze huidige carnavalsvereniging ‘CV Oranjebuurt’ die op 11 

november 1945 werd opgericht. 

In het jaar daarop wordt op 22 februari onder leiding 

van Prins Jan I (Otten) in zaal Drouen (nu ‘Traverse’), 

het eerste Oranjebal georganiseerd. Het was een groot 

succes, veel buurtgenoten hingen met hun benen 

buiten. 

Jaren lang is het Oranjebal het enige bal dat er in de 

stad is en tevens het enige wat er in Helmond aan 

carnaval gevierd wordt. Tot 1980 wordt het Oranjebal 

in zaal Drouen gehouden. Dan verhuist het tijdelijk 

naar West-End. In 1996 valt het besluit om terug te 

keren naar Traverse. Het begin van een bloeiperiode 

breekt aan. De opzet van het bal wordt weer naar de 

beginwaarde terug gebracht. Muziek, een plek om te praten, iedereen 

verkleed en lekker rond kunnen wandelen (flaneren in je unieke outfit). 

Het Oranjebal wordt niet voor niets de grootste indoor optocht van het 

Zuiden genoemd. Toen Traverse gesloten moest worden is er een jaar 

de Carnegie Hall bezocht om vervolgens in een grote feesttent bij De 

Steenoven terecht te komen. 

Oranje 
1946

  Prins Janus (Aart)

Oranje 
1955

 1964 Ley I | 
 | 1965 Joop I
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Van 1956 tot 1976 was het Boerenbal op 

maandag een geweldig evene ment. Dansma-

rietjes werden getraind en de gardes gedrild voor 

het jaarlijkse bal voor het ziekenhuispersoneel (het 

spuitjesbal) was tot in 2000 een drukbezocht evenement. 

Zeker moeten in deze rij van prachtige feesten ook het Ranja- en Pieper-

bal genoemd worden. Op woensdag voor carnaval leert daar de jongste 

jeugd de fijne kneepje van het carnavalsvak. Al jaren kunnen we daarbij 

rekenen op de prettige samenwerking met de Hockeyclub. 

 OB Dulken. De Oranjebuurt op bezoek in Dulken onder 

leiding van Prins Briek (Harry Bezemer) met gaven uit 

het westen zoals paling, kaas en koffie

 >  Carnaval op de 

Markt in 's-Hertogen-

bosch. Een Helmondse 

groep nam op 10 

februari 1964 deel 

aan de optocht met 

tramwagen ‘De Goede 

Moordenaar’ (bijnaam 

voor de vroegere tram-

lijn 's-Hertogenbosch 

- Helmond) en won de 

eerste Prijs!  We weten 

niet of het deelnemers 

zijn uit de Oranjebuurt.

Bron:  

erfgoedshertogen-

bosch.nl; fotopersbu-

reau Het Zuiden

Oranje 
1951

v.l.n.r: > 

Richard van de Kimmenade  

Jan van Gothum 

Rien Mathijssen 

Piet Vekemans 

 Carel Galjaard 

 Joep van de Kerkhof 

Theo Geeris 

 Wim Daub 

Jef Magis en  

Ad Boon

< Aan het trapje 

kunnen we zien dat 

dit in zaal Drouen/

Traverse is

Oranje 
1964

  Aan het  

trapje kunnen 

we zien dat dit 

in zaal Drouen/

Traverse is

Oranje 
1952
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1968 Fons I |

1969 Fons I |

 | 1970 Pieter 

     PRINS   | 43



Jan Otten Jan I 1946-1947

Jan Jacobs Jan II 1948

Hans Berger Hans 1949

Harry Bezemer  Briek 1950-1954

Aart Swinkels Janus 1955

Theo Geeris    11 They I 1956-1958 

Jan Scheeren* Hannes 1959-1961

Leo Plaghki Ley I 1962-1964

Joop van Esch    22 Joop I 1965-1967

Fons Spaapen Fons I 1968-1969

Piet F. van Vlissingen Pieter 1970

Fons Spaapen Fons I 1971

Harry Prinsen Harry  1972

Piet F. van Vlissingen  Pieter  1973

Lex Entrop Lex I  1974-1975

Wout Sanders    33 Wout 1976-1978

Gerrit Praasterink Gerrit 1979-1981

Jan Andriessen Jan III 1982-1984

Jan Regouin Jan IV 1985-1987

Lambert van der Meulen    44 Lambert I 1988-1990

Tom van Krieken Tom 1991-1992

Steef Deimann Steef 1993-1994

Rob Boon Bonius 1995-1997

Sjef Hagemans Sjef I 1998-1999

Wim Kuijpers    55 Wim I 2000

Pim Jagers Pim 2001

Nol van de Kant Nol 2002

Michiel van der Weyden  Michiel 2003

Gerard Niewerth Gerard 2004

Jan Jaspers JanJ 2005

Arjen Vugs Arjen 2006

Piet Schueler Piet  2007

Ton van Wulfen Ton 2008

Hans Daub Hannes II 2009

Jacques de Vries Jacobus I 2010

Thijs van Oorschot    66 Thijs 2011

Hein van den Reek Hein d'n 11e 2012

Bas Promper Cambrinus I 2013

Pieter Corstens Pieter 2014

Bernard Teeuwen Bernard 2015

Philippe van Esch Philippe 2016

Andy van Hees Andy d'n Enigste 2017

Frank Roffelsen Frank 2018

Lambert van der Meulen Lambert dun Twidde  2019

Martijn van Ommeren Martijn 2020-2021

Xavier Broeckx    77 Xavier 2022

Daar waar het vroeger niet ongebruikelijk was dat 

een prins twee of drie jaar aanbleef is het momen-

teel usance geworden dat ze slechts één jaar de 

skepter zwaaien. Dat heeft waarschijnlijk ook met 

de zapcultuur te maken. Elk jaar een mooie nieuwe 

en frisse kop, dat heeft ook wel wat. Prins Xa-vier 

(niet te verwarren met Prins Jan-vier) is inmiddels 

de zevende jubileumprins. De eerste was Theo 

Geeris in 1956, daarna volgde Joop van Esch in 1967, 

Wout Sanders in 1978, Lambert van der Meulen 

(naar eigen zeggen, de knapste jubileumprins) in 

1989, Wim Kuijpers in 2000 en Thijs van Oorschot 

had in 2011 de jubi leumteugels in handen.  

Prinsen van Oranje

> Prins Hannes (Jan 

Scheeren) op zijn troon krijgt 

de sleutel overhandigd van 

burgemister Thieu Swinkels. 

Links van Hannes Harry 

Bezemer, rechts van hem 

Theo Geeris.

  Jubileumjaar    * Jan Scheeren heeft als enige een prinses aan zijde gehad. Prinses Anita, Ans Pruim.

Oranje 
1959

 | 1973 Harry

1974 Lex I |
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  Prins is Joop van Esch. Op de foto v.l.n.r.

 Jan Scheeren, Harry Prinsen, Frans Raymakers, 

Lex Entrop, Aart Swinkels.

  Jubileumprins Wout Sanders met Jan Andriessen, Ad 

Boon,  Will van de Kerkhof, Gerrit Praasterink, Ed Coenen, 

Theo Geeris, Jan Regouin, Loek Brouwers, Leo Plaghki, Wim 

Kuypers, Lo Fransen, Fred Oey, Lex Entrop, Jan Scheeren, 

Frans Raymakers, Ton Hoenderkamp, Aart Swinkels.

  Jubileumprins Joop van Esch. Lo Fransen, Fons Spaapen, Jan 

Scheeren, Harry Prinsen, Fred Oey, Frans Raymakers, Joep van de 

Kerkhof, Aart Swinkels, Lex Entrop, Theo Geeris, Harry Bezemer, Leo 

Plaghki (foto waarschijnlijk van het jaar 1966).

  Jubileumjaar    * Jan Scheeren heeft als enige een prinses aan zijde gehad. Prinses Anita, Ans Pruim.

> Theo Geeris & Leo Plaghki

Oranje 
1978

Oranje 
1966

Oranje 
1967

Oranje 
1982

  1983 Feest in de Industriezaal bij West Ende.Oranje 
1983

 | 1976 Wout 1979 Gerrit|

 | 1982 Jan III

 | 1984 Jan III

1989 Lambert I |

 | 1985 Jan IV
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 De Prinsenraad uit 1989 v.l.n.r. Jan 

Scheeren Lex Entrop, Jef Hagemans, 

Frans Raymakers, Gerrit Praasterink, Aart 

Swinkels, Theo Geeris, Harry Prinsen, 

Ton Hoenderkamp.

Oranje 
1989

  Jubileumprins Lambert van der Meulen met zijn raad: Steef 

Deimann, Ralph Dollekamp, Tom van Krieken, Jan Andriessen, 

Jef Hagemans, Wim Kuypers, Nol van de Kant, Jan Regouin, 

Ton van Wetten, Bart de Beer, Walter Clarijs en Rob Boon.

Oranje 
1989

Oranje 
1989
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1991 Tom |

 | 1993 Steef 

|  1996 Bonius 

 | 1998 Sjef I

 | 2001 Pim

2000 Wim I  |

Oranje 
1978
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Oranje 
2004

Oranje 
2005

    Enthousiaste buurtbewoner Van Pareren tussen 

de raad van elf. Steef Deimann, Bas Promper, 

Bernard Teeuwen, Gé Raymakers en Hans Daub.

  Prins Wim in 2000:  

Jubileumprins Wim Kuypers

Oranje 
2000

Oranje 
2008

2002 Nol |

2003 Michiel |

  Oranjebal 2007

 | 2004 Gerard
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 Oranje 
2004

Optocht 

   Optocht

   Theo Geeris in de optocht in '88

Oranje 
1988

Oranje 
2009

Oranje 
1980

2007 Piet |  

2006 Arjen |  

2005 Jan J |  
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Er zijn weinig evenementen waar de stad zo 

massaal samen naar uitkijkt. Zondagmiddag 

13.30 uur! (de aanvang was vroeger overigens 

pas om 14.30u). Het bouwen aan- en lopen in 

een optocht zit de Oranjebuurt in de genen. 

Op de foto links een beeld van de optocht op 

Koninginnedag 1936 van het Oranjecomité. CV 

Oranjebuurt heeft die traditie levend gehouden 

en toen er door de vrienden van de Keiebijters 

een stadsoptocht georganiseerd werd waren 

we dan ook van de partij. Niet meer met een 

prinsenwagen. Dat ligt ons niet zo. Liever met 

een grote groep te voet zodat we makkelijk met 

iedereen contact kunnen maken. De lol die in 

de voorbereiding zit proberen we altijd op de 

uitvoering over te brengen. Dat we daar goed 

in slagen blijkt uit het aantal prijzen dat we 

mochten ontvangen van de jury. De lol staat 

echter ook dit jaar weer voorop.

> Na de Brand in het speelhuis 

hebben we voor Prins Hein 

het afgebrande Speelhuis na 

gebouwd .

Oranje 
2012

Oranje 
2006

Wit 
2007

2008 Ton |  

2009 Hannes II | 

 | 2010 Jacobus I 
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Dat heerlijke moment op zaterdag-

morgen met Carnaval. Sinds 1982 een 

traditie. Een buurtevenement waar 

de buurt gaat buurten. Waar we als 

opening van ons carnaval de Kat de 

Bel aan binden. De buurtburgemister 

van d’n Hirrenbult zijn proclamatie 

proclameert en hij de bestuurlijke 

buurtsleutel voor de dagen van 

carnaval aan de prins overhandigd. 

Natuurlijk spelen de Phillies geweldi-

ge muziek. Bennie bakt ze bruin want 

bij een goed glas bier op de ochtend 

hoor ook een versterking. De dag is 

nog lang naar het Oranjebal. 

In 1982 is de eerste Putter op ons 

pleintje gekomen. Het eerste Brons 

van Willem van der Velden. Helaas 

is in 2008 het beeld gestolen. Mede 

door een zeer geslaagde koperinza-

melactie in de buurt hebben we een 

nieuwe Putter kunnen oprichten. 

Weer door Willem gemaakt. Hij staat 

fier de straat in te kijken. Een van de 

mooiste plekjes in de buurt. Op het 

beeld staat geschreven: ‘Vriendschap, 

verdraagzaamheid, samenwerking is 

resultaat.’ Ons motto!

 

     Prins Bernhardlaan 1925

 > De kat is al vaker het 

doelwit geweest van 

vandalisme. Ten tijde 

van de confettioorlog in 

2008 hadden de Keie-

bijters deze container vol 

met confetti een paar 

uur voor het ‘Kat de Bel 

aanbinden’ over de kat 

geplaatst.

 | 2011 Prins Thijs

 | 2014 Prins Pieter

 | 2013 Prins Cambrinus

 | 2012 Prins Hein

 > De oude 

Kat zoals die 

26 jaar op 

zijn sokkel in 

de wijk heeft 

gestaan

Kat de bel 
2016 Prins Philippe | 

 | 2015 Prins Bernard
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 | 2020 Prins Martijn

 | 2019 Prins Lambert dun twidde

 | 2022 Prins Xavier

Trots
We zijn er trots op dat 

we het 77 jarig jubileum 

mogen vieren in een 

buurt die ons allen zeer 

na aan het hart ligt. 

Trots om met Oranje-

buurtgenoten carnaval 

te vieren in een stad 

waar we van houden 

en met tradities die we 

allemaal kennen.
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Spuitjesbal
Als we het hebben over het Spuitjesbal dan 

praten we niet over een XXXL-locatie waar 

in groten getale prikken worden gezet tegen 

de huidige pandemie. Nee, dan hebben we 

het over een fenomeen dat het ziekenhuis in 

samenwerking met CV Oranjebuurt meer dan 

11 jaar georganiseerd heeft.

Van 1984 tot en met 1997 werd het Spuitjes-

bal op donderdag voor carnaval gehouden. 

De Ontspanningsvereniging van het toen 

genaamde St. Lambertus Ziekenhuis, onder-

hield goede banden met CV Oranjebuurt en 

dat leidde ertoe dat er vanaf 1984 een heuse 

‘zittingsavond met aansluitend bal’ gehouden 

werd. 

Als we spreken met de Vorst van dienst des-

tijds, Nol van de Kant, herinnert hij zich vooral 

gezellige avonden waar hij mocht optreden als 

spreekstalmeester. 

Ter voorbereiding belde hij met alle uitvoe-

rende artiesten en meestal verliep dat soepel. 

Maar met Striepke Veur was het altijd een 

plezierig verbaal gebakkelei. Nol zei het, zij 

dachten het, en zo was het en nie anders, wa 

gai? Makkelijk was het niet altijd want, terwijl 

de Raad van 11 fijn een aantal biertjes achter-

oversloeg, had Nol een kratje alcoholvrij onder 

zijn spreekgestoelte staan. De laatste aankon-

diging moest immers ook verstaanbaar zijn.

De avonden werden qua optreden in elkaar 

gestoken door Jan Klarenbeek, waarvan we 

tijdens het gesprek met Nol de indruk krijgen 

dat die de voorzitter van de Ontspanningsver-

eniging was. 

De samenwerking met het ziekenhuis is in de 

loop der jaren immer hecht geweest. Tijdens 

carnaval werden er bezoeken en muzikale 

groeten gebracht. De worstenbroodjes voor 

het Ranja/Pieperbal werden in het ziekenhuis 

op de juiste temperatuur gebracht. En natuur-

lijk leverde het Elkerliek doctoren voor de Raad 

van 11, zoals Jef Hagemans en Fred Oey. Voor 

Nol werd de samenwerking bekroond door 

opgenomen te worden in de Ere-Orde van het 

Elkerliek. 

In 1997 werd voor de laatste keer het Spuitjes-

bal gehouden in de opzet met CV Oranjebuurt. 

Daarna is het bal ontkoppeld van carnaval en 

is het nog jaren georganiseerd onder de naam: 

“Virusbal”. Wie zou daar heden ten dage op 

gekomen zijn? Wellicht zouden het Elkerliek 

en CV Oranjebuurt eens om de tafel kunnen 

gaan zitten en het enige echte 

grote en ultieme Pandemiebal 

samen gaan vieren.

Natuurlijk wel als dat 

virus met de staart 

tussen de benen uit-

gedoofd en bovendien 

een kopje kleiner ge-

maakt is. Omikrondan 

proost!

 | 2018 Prins Frank

 | 2017 Prins Andy

2016 Prins Philippe | 

   Spuitjebal 1997
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Bestuur

Appeltjes van Oranje

  Ceremoniemeester Floris, Prins Xavier, 

Vorst Wouter-Jan en de GardistenWWW.CVORANJ EBUU RT.N L      PRINS   | 73




